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Nu de S weer in de maand is begint het stilaan weer te 
kriebelen bij de wedstrijdrenners in Terheijden. Het 
wielerweekend en de kermiskoers zullen over een paar weken 
weer van start gaan. En ik zal m'n titel graag afstaan aan 
m'n opvolger, want zo'n jaar is toch wel heel vermoeiend. 
Maar ik kijk toch met veel plezier terug op mijn 
koningsschap. 

Ik wil speciaal de leden nog even bedanken die me in juni 
over het paard hebben getild (terwijl zezelf met beide 
benen op de grond bleven staan). Knap staaltje mannen. 
Ik geloof dat ik het nog niet zo slecht gedaan heb in mijn 
ambtstermijn. 

Ten eerste heb ik de voorzitter gewipt, want die had toch 
wel iets te veel ervaring. Met onze huidige premier kun je 
tenminste nog een woordje wisselen zonder dat hij 
luistert. Kranig ! 
Verder natuurlijk de splitsing tussen A en B renners voor 
de competitie (mijn motie voor een categorie van 
ex-koningen werd helaas weggehoond). Verder heb ik elke 
keer als ze mijn huis passeerden de "koffietochters" 
uitgezwaaid. 

En verder verkondig ik hierbij dat de contributie voor 
1995 weer hetzelfde zal zijn als voorgaande jaren, dus 
f 25,00. Ikzelf heb reeds mijn contributie al betaald, en 
ik raad U aan dit ook te doen. Vanzelfsprekend kan dit 
agendapunt in de volgende ledenvergadering vervallen. 
Waren dit mijn laatste woorden als Koning ? 

Wie weet. Succes allemaal (nou succes). 


